De Ploeg
inde

watertoren

De Watertoren West heeft op de begane grond
een prachtige ontvangstlobby waar De Ploeg het
hele jaar door exposities organiseert van Ploegers
en eventuele gastexposanten.

Adres:
Doctor C. Hofstede de Grootkade 48,
9718 KC Groningen.

Openingstijden:

Maandag - Vrijdag van 9.00 - 17.00 uur.
Zaterdag van 09.00 - 17.00 uur. (Mogelijk moet u
even telefoonnummer +31(0)50 2115917 bellen).
Zondag van 10.00 - 17.00 uur.

ad ALY P

Opening expositie: zondag 3 maart, 15.00-17.00 uur

Op zondag 3 maart van 15.00 tot 17.00 uur wordt de expositie in de Watertoren West
feestelijk geopend door spoken words optredens van Spaces en
muziek van Gert Sennema en Bennie Timmer.
U bent allen van harte welkom!

Josefien Alkema P>

Josefien Alkema werkt op papier met houtskool,
inkt en krijt. Met deze tekeningen maakt zij
collages en sculpturen. Collages en sculpturen;
upcycling van onafgemaakte werken, gebruik
makend van een verzameling van jaren die
gewoon in een la lag te wachten. De tekeningen
worden aan elkaar geplakt en weer afgesneden,
waardoor lagen zichtbaar worden. De lagen
tonen de tijd; het hergebruik van tekeningen,
zelfs haar eigen geschiedenis als kunstenaar is
erin gecomprimeerd. Tijd is een ruimte, net als
het landschap.

www.josefienalkema.nl
info@josefienalkema.nl
Huizinge

06 41532647

Periode: 3 maart t/m 30 april 2024 www.groningerkunstkringdeploeg.nl

< Annelies Gommer

Annelies zoekt in haar beelden naar een zekere
spanning die zij ervaart in de openbare ruimte.
Alledaagse plekken lijken te vervreemden onder
invloed van kunstlicht. Zij verworden tot verstilde
settings met een filmisch karakter, waarbij de
kijker zelf de hoofdrol inneemt.

Naast het schilderen is zij zich momenteel aan
het ontwikkelen in de fotografie. In de toekomst
verwacht zij beide disciplines als beeldtaal te
gebruiken.

www.instagram.com/anneliesgommer
info@anneliesgommer.nl

Groningen

06-42914829

Dik Breunis P>

Dik Breunis is beeldhouwer en werkt vooral in

hout en cortenstaal. Daarnaast ontstaan beelden
gemaakt van verschillende materialen
(assembleren), zoals het oorlogsmonument op het
Jozef Israélsplein in de Schildersbuurt. Thema's zijn
afgeleid van menselijke figuren en het landschap
in Noord-Groningen. De combinatie van natuur en
cultuur vindt hij boeiend. Dik Breunis wilde graag
lid worden van de Ploeg omdat hij geinteresseerd
is in het expressionisme, de snelheid van werken
en de toets van de Ploegleden. Zij maakten in een
middag een prachtig doek. Die toets, die rake
penseelstreken probeert hij te vangen in de huid
van zijn beelden. De snelheid van de schilders
haalt hij als beeldhouwer natuurlijk nooit, maar de
intensiteit inspireert hem.

www.dikbreunis.nl
dik@dikbreunis.nl
Groningen

06 55748585




